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Geef vandaag voor de kerk van morgen
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Uw gift aan Kerkbalans is deels aftrekbaar voor de belasting.
Zie www.belastingdienst.nl.
Wilt u echter fiscaal optimaal profiteren?
Vraag dan een schenkingsovereenkomst aan.
U bepaalt een vast bedrag voor 5 jaar dat u voor 100% af mag trekken.
Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met
de heer Siem Pols via: spolspghhw@ziggo.nl
Bankrek.nr.: NL81 RABO 0373 7217 49
t.n.v. Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Website: www.pkn-heerhugowaard.nl
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(L)) Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk is voor veel mensen van betekenis. Voor wie
zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. Of je nu af en toe
aanschuift of regelmatig komt. Het geschenk van de kerk willen we nu,
maar ook straks blijven uitdelen! Daarom is de slogan ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’ nog altijd passend bij de Actie Kerkbalans.

Om ons geschenk uit te blijven delen is geld nodig. Geld voor pastoraat,
kerkdiensten, jeugdwerk. Maar ook een gastvrije kerk vinden we
belangrijk. Daarnaast zijn er kosten voor onderhoud van gebouwen,
begraafplaatsen en tuinen, audiovisuele apparatuur, administratie,
energie- en schoonmaakkosten.

Als u de Ontmoetingskerk financiéle steun toezegt, geven wij ook veel
terug: een plek om te vieren, om anderen te ontmoeten, om je in te
zetten voor je medemens, een baken van geloof, hoop en liefde, een plek
om samen te eten, een luisterend oor en een helpende hand te vinden én
te bieden, een plek om te gedenken, een rustpunt in een drukke wereld,
waar je terecht kunt met zingevingsvragen, een steun in je rug voelt, een
plek om met elkaar koffie of thee te drinken, om leeftijdsgenoten te
ontmoeten en op kamp te gaan, een kaarsje op te steken, samen te
zingen in een musical, een plek om je welkom en thuis te voelen.

Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen waar ze al vele jaren voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Mogen we ook nu weer op u en jou rekenen?



